Hier ben ik dan
Het STOS-kind
Maar wat is dat dan?
Weet je wat ik moeilijk vind?
Problemen heb ik met taal

Zeker bij het lezen van een verhaal

Dan begrijp ik niet wat er staat

En word ik kwaad.
De letters springen door elkaar
Soms zijn er weg en weten we niet naar waar
Opzoeken is voor mij een probleem
De computer zegt dan: ‘NEEN’ (niet gevonden)
Ei, ie, e, i, g, h, au of eu
Ik ben die letters beu!
Het verschil hoor ik soms niet
Dan kom ik tegen dat het woord er anders uit ziet.
In mijn hoofd zie ik de dingen goed
Maar zeg iets anders dan wat moet.
Vervelend vind ik soms mijn STOS
Want daardoor is er in mijn hoofd soms een beetje
chaos.
Maar mijn lieve familie, vrienden en juffen
Die helpen mij zonder te puffen.
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