
 

 

Wat moet ik doen,  

als de gedachten in mijn hoofd,  

geen woordjes vinden,  

om zich aan vast te haken?  

 

Wat als er iemand een vraag stelt  

en ik niet kan antwoorden,  

omdat de woorden ineens verdwenen zijn?  

 

Soms word ik er boos om  

en ben ik er verdrietig door. 

Soms voel ik mij dom,  

omdat ze me niet begrijpen.  

 

Misschien kan jij me helpen.  

Kunnen we samen op zoek gaan  

naar de woorden die ik niet vinden kan. 


